De zon, nog even

Als een kat rekt de avond
Zich vit op het strand
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Starend naar mijn scherm
Plotseling in sluimerstand
Staar ik mezelf aan

- Anouk van der Weiden
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Een lichte regen
Stoort de Leidse vogels niet
Ze blijven fluiten

- Pim Overgaauw



De rode kater
Rustig slapend op mijn borst
Is vrij van zorgen

- Pim Overgauw



Het geduld is op
De kachel gaat op dertig

Nu is het zomer
- Anouk vd Weiden
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een cirkelge licht
water spat op, kalm bladgeruis
ik fiets door de nacht
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de zon gaat onder
en de noodzaak van de dag
verbleektin schemer



Samen. daarboven,
1) als een schapenwolkje
enik doe de zon



De zon, lentelust
Kust de verstilde straten
Burcht, Riyn, parken, stad



Ik geefje miyn hart
Leg hetop eenrozenbed
En wachtop de dauw



Staand leest z1j een boek
Haar hoold heel licht gebogen

In hiefde alleen



De zon, vervagend,
kust de verstilde heuvels
wij zijn onschuldig



Maandag begint nat
Een zachte kop warme thee
Deregen verdwiynt

- Pim Overgaauw



cen wolk van tranen
vernevelde en verdween
hetlichaam werd geest



een rauwe windvlaag
regen striemt haar jong gelaat
herfstlaat haar blozen



ik kijk naar miyn jeugd
datgrenzeloze oerbos
en dank elke boom



de wind vindt mij lief
alsik heel hard ren of fiets
aait h1y miyn gezicht
- Marlijn Kok



de zon breektweer door
speels prikken door de aarde
regenwormgaatjes



ik lees je blikken

woord voor woord ontbloot zich daar
je gedachtegang

-Birsu Tamer



Yol zachte wellust
Wentelend 1in warm water
Ontvouwt de thee zich



Als wolkenshierten
Drijven mijn verlangens voort

Langs helblauwe lucht



Op enig moment
Ontslaapt ook deze wereld
Dan1s hetweer sul



Ik ben losgeraakt
Van kennis en elk geloof
Dichter slechts, een nar



Terwijl ik daar sta
Gliydthetleven voor mij langs
Een schip 1n een fjord



Er staat daar een boom
Verdwaalde verdaasde reus
Oud. kaal en alleen



Bergop 1s geen punt
Klimmen totje boven bent
Maar dan: één diep dal



Ligstoel in het gras
Met haar rug naar hem gekeerd
Verloren liefde



Een beekje shingert
Kabbelend in wat zonlicht
Kalm door zomers land



/1) ligt op het strand
Glimmend als een vette vis
De zon heeft haar beet



Als een hagedis
Houd 1k je vasten kusje
Warme stenen wand



Wolken, regen, wind
Op mij dansen de druppels

Ik veeg ze weer weg



Schaap hond en herder
Een enkele geit springtrond
Ein weg zijn ze weer



Op drift geslagen
Woelend in een warme droom

Vlinderslag met kracht



Yerdamptlentelicht
Gevangen 1n zacht fris groen
Ik geef het miyn woord



Gedraguithetnu
Vervlogen herinnering
Hetspook doemtvrij op



De Nepal OQolong
Raaktme rechtstreeks in het hart
Ik neem nog een slok



Alsik je weerzie
Kijjk ik je aan, herken je
Envoel de lente



Bij hetraam alvast
voliele sprieten een pruik
wilde winter tiym



Een bergtop vlaktaf
Golven smoren in het zand
Miyn hartkloptvoor jou



Vergeet mijn woorden
En vraag niet waarom
Luister en versta de wind



Plots steekt de wind op
Ein z1) omwikkelt haar hoofd
Meteen zijden sjaal



